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Eer van God ontvangen - 1
door Arie van der Stoep

Eer van mensen kan voor ons erg belangrijk zijn. Daar willen we soms heel wat voor doen. Op

zichzelf is eer ontvangen niet verkeerd. We kunnen erdoor bemoedigd worden. Maar als we ons

erop richten, ons ervan afhankelijk stellen, wordt het een valstrik. Het leidt ons van God af en

richt ons op het verkeerde doel. Toch is er één vorm van eer waarnaar we mogen uitzien.

Spreuken zegt: Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd. (1) Dat lijkt een ouderwetse gedachte. Maar het

zegt: ‘Wie de belangen van zijn heer, zijn baas, zijn meerdere, behartigt, ontvangt erkenning of loon.’

Dit kan in het dagelijkse leven misschien opgaan (hoewel lang niet altijd!), maar deze woorden

behelzen een diepe, geestelijke waarheid. En dat is hoe Spreuken werkt.

Wat is ‘eren’?

Het zegt: ‘Als God je heer is en je voor Hem zorgt, dan zul je van Hem eer ontvangen.’ Dat is geweldig!

Jezus was daarover heel positief. Hij zei: Eer van mensen behoef ik niet. (2) Mijn Vader is het, die Mij eert.

(3) En daar hebben we nu te maken met een principe uit het Koninkrijk van God.

Maar eerst de vraag: Wat houdt dat woord ‘eren’ in? De Wet zegt: Eer uw vader en uw moeder. (4) Voor

Israël hield dat in: je ouders respect betonen, met respect met hen omgaan. (5) En daar behoorde iets

bij. Dat betekende ook: voor hen zorgen. Zo had God dat ingesteld. Ouders zouden daardoor, wanneer

zij oud werden, nooit tot armoede behoeven te vervallen. Want hun kinderen eerden hen.

Vrome overleveringen

Dat is de reden, waarom Jezus zo scherp de Farizeeën berispt. Zij vallen Hem aan, omdat zijn discipelen

zich niet aan hun vrome overleveringen (regeltjes) houden. Maar Hij antwoordt: ‘Jullie overleveringen,

jullie regels van mensen, zijn alleen maar een middel om op een fraaie manier de Wet van God te

ontduiken. (6) En die zegt: “Eer uw vader en uw moeder.” Maar jullie zeggen dat, als iemand tegen z’n

vader of moeder zegt: “Nee, wat jullie van mij zouden kunnen krijgen, geef ik als offer aan God,” dan

mag hij volgens jullie die zorg ook echt niet aan hen geven. Zo ontkrachten jullie het Woord van God.’
(7)

Want God wil dat wij onze ouders eren, voor hen zorgen. Net zoals Spreuken zegt dat wij voor onze

Heer zullen zorgen. Maar hoe doen wij dat? En wat betekent het, dat Hij ons dan zal eren? Daarover de

volgende maal.

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 27:18b.

Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd.

(2) Johannes 5:41.

Eer van mensen behoef Ik niet.

(3) Johannes 8:54.

... Mijn Vader is het, die Mij eert; van wie jullie zeggen: Hij is onze God.



(4) Exodus 20:12.

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden ...

(5) Leviticus 19:3a.

Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben.

(6) Marcus 7:9.

... Het gebod van God stellen jullie wel fraai buiten werking om júllie overlevering in stand te houden.

(7) Marcus 7:10-12.

... Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, ... Maar jullie zeggen: Indien een mens tot zijn vader

of moeder zegt: Het is ... offergave, al wat u van mij hadt kunnen trekken, dan laten jullie hem niet toe

ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en de eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.


